
Dinsdag 1 juni 1915. 's avonds om 8 uur.

Weder een zeppelin boven de stad. Hij drijft midden in den vuurgloed van den westerhemel.

En thans treft mij zijn gelijkenis met die aan de winkeldeuren uitgestalde, opgezwollen

beestenhuiden in Spanje, welke wijnzakken zijn.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


